Uitstapje Oostelijke Hooglanden

Dit jaar ware wij met onze verjaarse dag eens niet, zoals doende gebruikelijk, gewoon thuis op Het
Kasteel, maar hebbe wij een weektripje gemaakt naar het ooste van De Hooglande, precies daar
waar de rivier tusse de bergrotswande een decascherpe bocht maakt. Vroeger zijn er daardoor bote
tege de rotswand gebotst. Wij bevonde ons echter bovenop de rots, same met Juffrouw Joke,
Mirjam, Chladmai, Softie, Humus en Juffrouw Loulou bij een leuk buitemuziekfestival. Het was
mooi weer en de tattele met naise ware lekker.

Het leek er nog eve naar uit te zien dat Mirjam dit jaar ongelukje-vrij zou blijve, maar o jee: toen
Tante Joke tusse clit en lippe door opperde dat Mirjam misschien heel mooi lenig en behendig per
touw de vrij steile rotswand zou kunne afdale, dwars door alle beboming en bestruiking heen, kreeg
Mirjam het weer in haar bol. Zij wil namelijk altijd heel goed zijn in gymnastiek, maar is dat eerlijk
gezegd niet zo heel erg. Ze had het touw niet goed vastgemaakt, viel met touw en al 10-talle meters
naar benede, draaide helemaal vast in het touw, en uiteindelijk haakte het touw nog net om een
uitstekende tak. Zo heeft Mirjam halverwege de rotswand ruim 4 uur als een verse rollade gehange
voordat brandweerbote met hoge ladders haar weer konde bevrijde.

Misschien volgend jaar toch maar weer thuisblijve...

Tot zover weer eve,
En natuurlijk de bekende groets en liefs,

De Prinses



